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1e lezing Hand. 8, 5 – 8. 14 - 17 
2e lezing 1 Petr.3, 15 - 18 
Evangelie Joh. 14, 15 - 21 
 
Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, 
 
Wij hoorden in de eerste lezing een gebeurtenis uit de Handelingen van de apostelen. Petrus 
en Johannes werden afgevaardigd naar een stad in Samaria en bij hun aankomst spraken zij 
een gebed uit over de mensen daar, opdat zij de Heilige Geest zouden ontvangen. Ze legden hun 
dus de handen op en ze ontvingen de Heilige Geest. Uit de hele context van deze gebeurtenis 
blijkt dat sint Lucas, die dit schrijft, een grote nadruk wil leggen op het woord ontvangen: 
opdat zij de Heilige Geest zouden ontvangen. En zij ontvingen de Heilige Geest.  
 
De Heilige Geest is niet te koop zoals Simon dacht (Simon waarover Lucas even verderop 
spreekt). De Heilige Geest kun je niet afdwingen. De Heilige Geest kun je niet op een of 
andere manier in je macht krijgen. De Heilige Geest: daar kun je nog zoveel voor over 
hebben, je kunt nog zo mooie plannen hebben, nog zoveel kunnen controleren, de Heilige 
Geest wordt alleen maar gegeven aan hen die de Heilige Geest willen ontvangen. Die 
helemaal vrij zijn, open, puur, om het geschenk te ontvangen. En wij weten het zelf: een 
geschenk dat jezelf van te voren hebt ingepakt, wat jezelf hebt uitgezocht, waar jezelf wat 
aan hebt gedaan, is eigenlijk niet zo’n mooi geschenk – want je weet al wat je krijgt. Het 
geschenk dat je volkomen open wordt gegeven en dat je kunt ontvangen als iets nieuws, als 
iets onverwachts, als iets wat je eigenlijk helemaal nog niet kende: dat komt in je leven en dat 
brengt vreugde. Daarover ontstond grote vreugde in die stad. Omdat de mensen iets kregen wat 
ze niet hadden voorbereidt, niet hadden geregeld, niet hadden gekocht maar zelf gekregen 
als een vrije gave om niet.  
 
Ook in het Evangelie wordt gesproken over het ontvangen van de Heilige Geest. Eerst in 
negatieve zin: de Geest van de waarheid voor wie de wereld niet ontvankelijk is. De wereld, wij 
vanuit onszelf, vanuit ons eigen menselijke redeneringen en een plannen, wij zijn niet 
ontvankelijk voor de Heilige Geest, omdat, dat staat er, de wereld Hem niet kan ontvangen 
omdat ze Hem niet ziet en niet kent. En dat is precies wat ook Jezus tegen Nicodemus gezegd 
heeft: de wind waait waar hij wil, je weet niet waar hij vandaan komt en je weet niet waar hij heen 
gaat. Daarom durven wij de Geest vaak niet te ontvangen, omdat het zo onbekend is, omdat 
het zo vreemd is. Omdat wij geen controle hebben over de wind, omdat wij de wind niet 
kunnen bepalen in welke richting Hij blaast. Daarom is de Geest van de waarheid voor ons 
zo moeilijk te ontvangen.  
 
En toch zegt Jezus tot Zijn leerlingen: Gij kent Hem want Hij blijft bij u en zal ín u zijn. Hoe 
zouden wij als leerlingen van Jezus de Geest wél kunnen kennen? Alleen door ín die Geest te 
gaan staan of door die Geest ín ons toe te laten. In de ervaring van de Geest, alleen daarin 
kunnen wij de Geest – de Heilige Geest – ontvangen én toelaten. Alleen door in de wind te 
gaan staan, worden wij door de wind meegenomen en weten wij waar Hij heen gaat. Niet 



van buitenaf, maar van binnenuit, Hem toe te laten, met Hem mee te bewegen. Ons leven 
door Hem te laten bepalen.  
 
Hoe ontvangen wij dan de Geest? Jezus treedt bij Zijn apostelen binnen op Paasavond: 
ontvangt de Heilige Geest. Zoals Hijzelf de Geest van de Vader ontvangt, zoals deze Geest in 
Jezus is: gedood naar het vlees werd Hij ten leven gewekt naar de Geest, staat er in de tweede 
lezing. Hoe is Jezus door de Geest ten leven gewekt? Vanuit de dood, vanuit het Kruis, 
vanuit het niets. De Geest heeft Hij niet afgedwongen, de Geest heeft Hij niet willen 
dwingen, bepalen. Hij heeft zich gegeven aan de Geest, gegeven aan de Vader, helemaal 
niets meer van jezelf hebbend om de Geest te ontvangen. De Geest wordt enkel daar 
gegeven, denk ik, wanneer wij die stap in het Kruis hebben gedaan, met Jezus op het Kruis, 
waar het moeilijk wordt – waar je niets meer hebt – waar je niet meer kunt controleren – 
waar je niet meer zelf kunt bepalen, waar je je over geeft aan de Vader, aan de Geest. 
  
Nog een laatste illustratie voor het ontvangen van de Heilige Geest. We vieren de 
Eucharistie. Op ons altaar liggen brood en wijn. Over het brood en wijn wordt de Heilige 
Geest aangeroepen. Brood en wijn worden waarachtig Lichaam en Bloed van Christus. Hoe 
ontvangen brood en wijn de Heilige Geest? Enkel door er te zìjn, te ontvangen in al hun 
broosheid, in al hun kleinheid, niets anders dan wat ze zijn. Ons leven wordt door de Heilige 
Geest gevormd, vervuld, als wij ons geven zoals wij zijn. Geconsacreerd,  in Jezus Christus 
Onze Heer. Amen. 
 
 
 
 


